
Aantekeningen van mijn bezoek aan Nepal van 6-13 april 2017 met Dirk van de Wijngaard en zijn Nepalese vrouw  
Mina. Aanleiding was de viering (Puja), met haar familie, ter ere van het overlijden van de moeder van Mina en 
voor mij een mooie gelegenheid Nepal te bezoeken om a) te kijken naar de projecten die Dirk en Mina opgezet 
hebben de afgelopen 25 jaar voor bevrijde en verweesde kinderen (met name meisjes) en b) te leren door onder 
andere te kijken naar niets in het bijzonder voor mogelijkheden om te helpen met onze nieuwe stichting 
Houseofdreamsfoundation.com waar Dirk onze adviseur is. We vertrekken 6 april met Turkisch airlines via 
Istanboel naar Katmandoe. 
 
7 april vrijdagmiddag 
We komen aan en worden opgewacht door de broer van Mina Indra en Marijke van der Vloed die ook projecten 
doet in Katmandoe en voor wie ik een koffer met kinderkleren meegenomen heb. We rijden naar Hotel kamal, 
frissen op en rijden naar Sanghu waar de oudste zuster van Mina woont met haar gezin  
 

Sanghu 
Het onderkomen is bereikbaar via een pad wat overgaat in een smaller pad langs een 
bidplaats. Een mooie plek om te wonen 

 
Hun huis is tijdens de 
aardbeving ingestort en nu is er 
armoede. Er wonen 12 mensen 
in twee golfplaten huisjes, 
bloedheet in de zomer en 
ijskoud in de winter. Het stenen 
gedeelte is nu opslag , ze zijn 
bang dat het instort.  
 

 
 

Bewoners zijn de oudste zus 
van Mina met man en 3 
kinderen (oa jyoti) die 
getrouwd zijn en inmiddels 
weer zelf kinderen hebben 
(jyoti met zoon van acht). De 
oudste zuster en haar man 
met jyoti waren ook op de 
puja, daar heeft jyoti ons 
gevraagd of ze naar 
Nederland mag komen. Haar 
man de vader van haar zoon 
is een dronkenlap en slaat 

haar. Jyoti wil daar nu weg vanwege het uitzichtloze bestaan. Ze heeft een 
goede opleiding voor het hotelwezen en heeft een kok diploma. Eigenlijk is ze 
op zoek naar betere woonomstandigheden. Ik vertel haar dat 
natuurlijk vanuit haar positie, wonen in een golfplaten huizen 
opgepakt met 6 man in een ruimte, alles beter lijkt maar dat 
Nederland als je er eenmaal woont en werkt ook zo zijn 
gedoetjes en negatieve kanten heeft. Wanneer er een gewone 
woonruimte beschikbaar zou zijn zou ze er wellicht anders tegen 
aan kijken.  
 
Ze woont nu op een stukje grond op een rand met mooi uitzicht 
over een dal. Maar ja de teerling is geworpen Het gras bij de 
buurman is groener. Toch is het beter als ze blijft in mijn ogen.  
 
De Nepalezen die ik nu meegemaakt heb zijn aardige mensen, 
zoeken elkaar op, zijn sociaal. Als ze het kunnen betalen zorgen ze voor elkaar dus het is logisch families van jong tot 



oud bij elkaar te houden. Dat zie ik nu als hun levensstijl. Maar Nepal heeft een lichte en een donkere kant en men is 
gewend dat anderen voor hun denken en doen. Juist op zo een mooie plek is het een grotere kans dat ze bij elkaar 
blijven. Het stuk grond is van de oudste zus. Wanneer er een huis op staat is het een geweldig oord om te leven.  
 
Op meerdere niveaus zou dit zomaar een project voor house of dreams kunnen zijn, waarbij  ik wel meteen een 
beetje groter denk bv een soort Hostel functie waar rustzoekers onderdak vinden en de familie meemaken. Dat 
laatste geeft mij een overweldigend mooi gevoel als ik dit voor me zie in Khopasi, waar iedereen geïnteresseerd is in 
iedereen. Ook een outcast (doof stomme oude man in lompen) die Dirk kende en liefdevol begroette wordt weer 
gewoon (als respect naar Dirk) opgenomen. Dirk heeft een pensioentje voor hem geregeld. 
  
Zo een community is ook in Sanghu mogelijk en die is uit te bouwen naar anderen hulpbehoeftige als er een 
behoorlijke huisvesting is. Met uitbouwen bedoel ik dan zorgen voor wezen, alleenstaande oudere, kijken naar 
hulpbehoeftige, kijken waar de kreupele en de achterlijke mens worden weggestopt en deze mensen een beetje 
menselijkheid geven. Natuurlijk is dit mijn beeld maar ik heb wel gezien en meegemaakt hoe dit in Khopasi werkt.  
 
De neiging is een beetje te stimuleren want mensen lijken weinig creatief hier. Ze hebben ook weinig met wat ze in 
de landbouw verdienen. En toch als men eenmaal ziet en er zijn  fondsen beschikbaar dan regelt het zich vanzelf. Ik 
geloof wel sterk op “inspelen op lokale initiatieven” dus het initiatief moet van hun komen. Dat heb ik Dirk ook 
duidelijk gemaakt.  
 
Families zorgen voor elkaar, wij kunnen via deze families de zorggroep uitbreiden naar: 

1. weeskinderen (opzetten van boarding schools waarbij een betalend kind een weeskind betaald) 
2. Kreupele en achterlijke. (Soort leger des heils) 
3. Bejaarden (soort opvang huis of gemeenschapsruimte waar men op zn minst elkaar kan ont- moeten en 

wellicht een warme maaltijd genieten 
Natuurlijk allemaal met het doel De mensen helpen zichzelf te helpen. (En deze helpen dan weer de lokale die 
zichzelf niet, nooit kunnen helpen.  
 
Voorbeeld 
De vader van mina werkt al jaren met een pensioen systeem betaald door Dirk. Kunnen wij ook aan denken.  
 
We eten in hotel Kamal en gaan slapen 
 
8 april zaterdag 
Khopasi 
Hier heeft Dirk vroeger veel gebouwd. Scholen bijvoorbeeld. Meestal verbouwen of vernieuwen van de zogenaamde 

gouvernement schools Zo kwamen ze aan de grond. De 
leraren betaalde ze een jaar en dan werden ze door de 
overheid betaald. Voordeel van governmentschools is dat 
het gratis is. De kinderen kosten dan nog tussen de 70 en 
140 euro per jaar voor kleding, school materiaal en boeken. 
 
Hier woont het grootste gedeelte van de familie. Khopasi is 
een arm dorp. Hier is behoefte aan een kostschool voor 
meisjes als aanvulling op de scholen die Dirk gebouwd heeft 
en veelal nog door dezelfde staf als toen aangesteld worden 
gerund. Na hun 10 klassen opleiden tot verpleegster. 
 
De familie Buhhel bestaat uit Vader Buba 79 Moeder in 2016 
gestorven. Kansa is de oudste zoon en kok voor Cewin. Indra 

38. Heeft Dirk 20 jaar met zijn projecten geholpen. Broer van mina, alleen, woont nu bij zn Vader. Ziekelijk met 
Geelzucht. Nanibou 40 is ook broer, Gehandicapt. van Mina 55, Sirham broer van Mina, getrouwd met sabina met de 
tweeling Aiska en Anaska.  Sirham mag morgen na de puja zn witte kleren uit die hij een jaar uit respect voor zijn 
Moeder gedragen heeft.  
 



Er is nog een oudere zus in Nederland. In haar huis woont nu heel de familie. De zus wil het slopen en de grond 
verkopen voor haar kinderen. Dit huis heeft een toilet en douch waar iedereen gebruik van mag maken in de buurt.  
6 jr geleden was Nepal nog dicht. Mensen werden nauwelijks geregistreerd. Doodgaan verbranden.  
Dirk heeft ook waterleiding aangelegd in Khopasi. De Stroom in het dorp komt van de waterkrachtcentrale 
aangelegd door de russen. Alle bruggen zijn aangelegd door de japanners. 
 
Middag.  Project Pastali 

Op weg naar het Groot Opvanghuis voor 200 kinderen. Er werken nog 
mensen die daar 20 jaar geleden begonnen zijn Het weerzien is hartelijk. We 
lopen rond en zien westerse dames. Vrijwilligers die door een internationale 
organisatie worden uitgezonden Deze “Vrijwilligers” betalen 4000 euro voor 
1 maand Myanmar en 2 in Nepal. In het opvanghuis betalen ze nog voor 
onderdak en eten. Ze vinden het geweldig de oprichter te ontmoeten.  
 
Op de gevel prijkt de gedenksteen voor 
Dirk, par en Mina. We lopen rond. Groot 
complex. Er worden ook nog huisjes 
gebouwd vermoedelijk voor de staf. 
Verderop zijn ze met een 
jongensopvanghuis bezig. Dirk verteld dat 
toen ze aan de bouw begonnen er een 
Indiase architect zich ermee bemoeide 
allemaal SAI baba aanhangers. Heel 
gedreven, heel precies een geweldig 

complex neerzetten . De weg van Khopasi naar het opvanghuis via Penauti is heel 
slecht. Er wordt wel volop aan gewerkt. Nadeel van een goede weg is dat ze te 
hard rijden. Nepalezen zijn veel rustiger dan de Indiërs, gelaten. Ze accepteren hun 
leven ondanks de grote verschillen tussen arm en rijk. Het huis staat er nu 15 jaar. 
Alles werkt nog 
 
Op de terugweg 
Mensen leven langs de weg. Tentje. Koetje. Riviertje. Kindertjes in het stof, uitlaatgassen. Zo is het voor hun, dat is 
hun leven.  
 
Khopasi 
 

Terug van het weeshuis even in de familiekamer samen dalbath, rijst en groente 
eten. Even uitrusten. Mensen komen doorlopend in en uitlopen Natuurlijk om 
Dirk en mina te begroeten. Een paar woorden uitwisselen. Mina deelt snoepjes 
en stroopwafels uit. Kinderen zingen liedjes en dansen voor hun. 
 
Dan naar de rivier over wel een weg en 
weer niet. De overheid heeft een mooie 
hangbrug gemaakt. Dirk verteld dat 
vroeger de mensen een gevaarlijk pad 
naar beneden en weer naar boven 
moesten bewandelen om het dal over 
te steken. Er gingen mensen vallen en 
dood en toen besloten ze in het dorp 
met Dirk als drijvende kracht een trap 
aan te leggen. Toen waren dingen nog 
betaalbaar. Een zak cement kost een 

vermogen tegenwoordig. Ik loop met de schrijver Raam en Indra naar de 
overkant, door een winkeltje. Huis naar de "rijstvelden" waar aardappels 
verbouwd worden. De grond is van de familie waar aardappels verbouwd 
worden voor de winter. De huurders wonen in een zelfgebouwd 



onderkomen. We lopen er tot de stoepa van de monniken. Hier heeft Dirk ook geholpen.  
 
Dirk verteld:  Als Mina en ik vroeger in het dorp waren moesten we maar twee hooguit drie dagen blijven anders 
stond heel het dorp voor de deur om dingen te vragen. Dirk zei overal ja op en regelde.  
We zitten even aan het begin van de hangbrug. Er is een stalletje met van alles en regelmatig komen mensen langs 
om verderop ergens te gaan zitten. Het uitzicht is fantastisch. Er is een betonnen trap in aanbouw naar een iets lager 
gelegen uitzichtpunt. Bijzonder de keuze van investeringsprojecten van de gouvernement. Geen huizen voor de 
mensen dat moeten ze zelf regelen maar wel een hangbrug, een trap naar uitzichtpunt, wegen mondjesmaat want 
het merendeel is er niet of slecht en een enorm project aan de waterkant. Over een lengte van kilometers wordt de 
zijkant vervangen door een stevige stenen muur. We zitten nog steeds aan de hangbrug en we praten over het 
opzetten van een melkfabriek. Ossenmelk is 80 roepie per liter en koeienmelk 50 De prijs hangt van het vetgehalte 
af. Zo brainstormend komen er twee mannen bij staan die gewoon wat inbrengen. Dat is weer zo mooi van dit land. 
Gewoon samen over dingen praten met wildvreemde. Op een gegeven moment stellen zij zich ook voor en komen 
ook de levenslessen van Dirk. Rijk of Arm. De boeddha zegt “schoenen moeten goed passen. Een te grote of te kleine 
schoen aantrekken gaat wringen”. 
 
 Als we teruglopen word hij ook regelmatig enthousiast aangesproken door mensen. Hij kent ze vaak niet echt meer. 
Dirk en Mina hebben 25 jaar van het ene naar het andere project geleefd. Weer een school, weer naar Nederland 
om geld te verzamelen wat vaak verdubbeld werd door de overheid.  
Daarna lopen we over het voetbalveld naar een klein schooltje erachter. Het ziet er allemaal nog prima uit 
nauwelijks aardbeving schade. Colaatje bij de buren en mee met de buurman om zijn kippenfarm te bekijken. Daarna 
met raam de schrijver naar de water centrale en de school die Dirk gebouwd heeft. Enorm gebouw geschikt voor 650 
leerlingen 
 

 
Avonds rook ik nog een sigaartje en Dirk verteld over zijn tijd met SAI baba. Beide bijzondere mensen. Baba wist alles 
van de mensen die hij sprak. Een invalide vrouw schreeuwde hij toe " Go away" "go away" mensen schrokken en 
spraken schande maar het ging over de duivel in haar, die ook vertrok en ze kon weer lopen. Baba materialiseerde 
ook van alles. Iemand wilde een foto maken en hij zei No pictures en materialiseerde er een voor hem.  
 
Een baba aanhanger kreeg van baba op haar lazer omdat ze haar streng katholiek gelovige man wilde bekeren "He is 
a good cristian" leave him alone” riep hij dan. Dan de boom van een vent, een grote donateur van Dirk, die zei tegen 
dirk “Als ik Baba betrap dat hij de zaak belazert hang ik hem aan zijn voeten op”. Baba materialiseerde een broche 
voor zijn vrouw. Hij deed zijn hand open en materialiseerde voor het oog van de mensen de pin eraan. Als een 
suikerklontje dat verdwijnt in de hete thee zo kwam de pin tevoorschijn. Dirk kreeg honderdduizend gulden van  
deze man. Dirk praat hier niet graag over omdat mensen dit niet snappen en grapjes gaan maken. Baba zegt Ik moet 
wel toveren anders geloven de mensen niets meer.  
 



Dirk verteld ook enthousiast over de stroopwafel koning die, als Dirk wil, hem de recepten en de ijzers ter 
beschikking stelt. Dirk wil een bedrijf oprichten om bv op drukke plaatsen koeken te verkopen. Ik ga voor lokaal 
initiatief, ik wil van alle kanten helpen maar ga geen bedrijf meer opstarten. Net als Indra moet ik het misschien 
maar eens laten bezinken en kijken wat ik kan doen. Van de ene kant gaat het over kleine projecten maar Dirk en ik 
laten geen moment voorbij gaan om groot te denken.  
 
9 april zondag  
Geslapen in de kamer van Indra. Hij is alleen, geen relatie en slaapt bij z’n broers 
boven in de bergen aan de andere kant van dal. Hij is veel en erg ziek geweest 
o.a. in Portugal waar hij heenging om een Europees visum te bemachtigen 
helaas. Ik lig op m’n zij en voel een drukje op mijn slaap. Ik zie baba en mijn 
moeder een kus op mijn slaap drukken.  
Lekker geslapen zo midden in de natuur. De kamer heeft ramen met houten 
luiken geen glas dus de vogels staan zo ongeveer naast je. Dat maakt de mensen 
gelukkig hier denk ik zo een met een prachtige natuur. Ik denk het systeem hier 
is gebaseerd op tevredenheid en accepteren. Wij kennen meer socialisme 
gebaseerd op zogenaamde gelijkheid waar een elite niet gelijk is en de touwtjes 
in handen houd op basis van afhankelijkheid. Subsidies en toeslagen versus 
diefstal. Er vliegt een zwaluw in mijn kamer. Hij zit op de deur. Mijn eerste 
reactie is buiten jagen maar hier niet Iedereen heeft zwaluwnesten in zijn huis 
Ze vliegen aan en af om hun jong te voeren. Nu is het de tijd dat deze uitvliegen 
dus ze zijn heel actie. Bijzonder deze nieuwsgierigheid aangemoedigd door het 
natuurlijke van de omgang tussen mens en dier. Eenvoudig leven dat wil iedereen wel 
 

De pandits doen de Puja (Reciteren uitgoddelijke geschriften) Dan 
doen ze vanaf morgens 8 tot ongeveer 3 uur middags. Allemaal een 
stuk van de geschriften, hardop, door elkaar. Af en toe een pauze. 
Pandits roken en drinken niet, alleen water en een strikt 
vegetarische maaltijd per dag. Dirk droomt ervan nog eens een keer 
een Pandit te zien groeien uit zijn bevrijde meisjes 
 
We gaan wandelen Eerst naar de SAI baba leerruimte die Dirk 
gebouwd heeft. De SAI baba groep van Khopasi geïnspireerd door 
de vrouw van het schoolhoofd (de school die Dirk gebouwd heeft) 
loopt 2 a 3 keer per week een rondje ter ere van Baba en iedere dag 
gaat de garagedeur open om te doceren.   

 
Dirk mediteert voor het altaartje voor baba en verteld 
SAI Baba materialiseerde een ring voor hem met 4 diamanten van 50000 euro. Dirk was boos. Wat moet ik hiermee 
riep hij uit? Toen kwam er een groep ministers met hun vrouwen. Baba gooide de ring naar deze vrouwen. Begeerte. 
De ring kwam terug en SAI baba maakte een nieuwe voor Dirk. Deze was te dik en met een beweging van zijn vuist 
maakte SAI baba de ring die dirk nu heeft. 9 hartjes en een ster in het midden.  
 
 
De shrii-ram secondary school 
 
Gouvernement school gebouwd door Dirk. 200 kids. Aankomend jaar start ook de 
nursery (peuterspeelzaal) op 2,5 jaar tot schooljaar 10.  20 teacher en een 
watchman. Teachers verdienen 18000 roepie per maand (180 euro). Kinderen 
betalen alleen boeken en uniform die ieder jaar veranderen. Alleen arme 
kinderen zitten hier op gouvernement school. We ontmoeten de principal die er ook 
al 20 jr zit. Aardige man. Hij ziet er tevreden gesoigneerd uit 
  



We zitten te dollen met een doofstomme bekende. Hij geeft aan al 1000 roepies van mina gekregen te hebben en 
heeft al een nieuwe broek gekocht voor 260.  
 
De pandits krijgen te eten en wij worden door mina naar binnen gestuurd om dit ook te proeven. Niet voor de 
anderen die krijgen eten om 3 uur na de Puja. Er wordt voor 200 man gekookt Het is een heel vitaminerijk gerecht 
met zoete melk achtige vulling. Lekker niet te zoet en teveel want m’n maagje speelt op. Water, cola en opletten 
 
Ff rusten en ook niet want ik ga met raam yoga oefeningen doen. Iedereen vindt het prachtig dat deze witte man 
zich in allerlei bochten wringt  
 
Communicatieplan.  
Dirk wil graag zijn verhaal kwijt, spreken op bijeenkomsten. Wellicht een TED maken met een boodschap en die gaat 
over liefde, hoop en leven. Die gaat over tevreden zijn met wat je hebt en kansen grijpen als die voorbij komen. Die 
gaat over de overgang van angst naar ontzag. Ontzag voor wat je allemaal WEL voor elkaar kunt krijgen in plaats van 
angst voor wat we niet kunnen of moeten verbeteren. 
 
Een vrouw jyoti komt bij Dirk zitten en na de nodige plichtplegingen vraagt ze of ze in Nederland kan komen werken, 
Dirk is als een vader voor ze. Een vader met visie die de wereld gezien heeft. Ik vraag, wat stelt ze zich voor? Waarom 
gaat ze weg hier? Waar vlucht ze voor, want mijn ervaring is dat zij met zo een familie het hier helemaal niet slecht 
heeft. Lijkt op het gras van de buurman wat altijd groener is. Ik zie meteen mogelijkheden. Al pratend met Dirk later 
wordt duidelijk dat jyoti naar Nederland halen niets wordt. We kunnen ons beter concentreren naar de 
leefomstandigheden hier in Nepal.  Helpen mensen zichzelf te helpen Das een mooie taak. 
 
Na de puja nemen we om 4 uur de bus naar Penauti en vandaar de bus naar Kathmandu. Het eerste tripje kost 15 
roepies is 15 cent het tweede 80. Om 18.30 komen we in het woodland aan en checken in. We lopen naar Thamel en 
eten in yin en yang nasi en bami met n biertje en een sigaartje. Slapen 
 
10 april 
Met Dirk, raam en Indra naar project Sitapaila. 4 grote 
gebouwen, blauw en bruin geverfd. Het bord van 
People trust is verdwenen. De compagnon van dirk 
heeft de zaak belazerd, was een vriend van de oudste 
zus. Dirk zou bouwen de ander de lopende kosten 
voor 200 weeskinderen. Hij stal zelfs de melk en eieren 
van de kinderen. Tot Dirk besloot Indra in te 
kwartieren om op te letten dat Dirk zn. geld goed 
besteed werd 
 
Het complex staat er nu goed bij drie jaar geleden 
leeg, onderkomen, ramen stuk. De  Founder 
organisatie heeft 33-40 mln roepies geïnvesteerd. Nu 
betalen ze 30000 per maand huur. Er zitten nu 27 
kinderen in de groepen 4-9 en de populatie groeit. De 
founder runt meer scholen in Nepal 
 
Daarna naar Togha De Sathya sai shiksha sadan campus  
De portier herkend ons niet en dirigeert ons naar een bankje. We lopen door, een man komt naar buiten Devoot 
ontzag als hij Dirk herkend en begroet. Het is de caretaker, die hier al werkt zolang de gebouwen er staan met de 
sleutels. Dit is een heel groot complex. De professor zal later ook vertellen dat er zondag duizend mensen op het 
open veld zaten om te mediteren. Binnenkort ontvangt hij 1200 SAI baba gelovigen uit heel de wereld voor een 
congres. Ze blijven allemaal slapen. Totaal zijn er nu 7 gebouwen. Deze beginnen met het guest house, dan teacher 
house (35), office, schoolgebouw (voor max 600 kinderen) met daarachter de prayer ruimte en een jongens en 
meisjes hostel (beide voor 200 jongens en 200 meisjes). De prof benadrukt later het belang van een open school 
geen scheiding. Hij legt dit uit als het verschil tussen geloven in God of geloven in God with form. God with form is 
Mohammed, jezus of sai baba.  
  



We lopen het eerste schoolgebouw binnen en bekijken het. Dan lopen 
we naar de Waterzuivering. Geweldig een eigen waterzuivering. Langs 
een keuken naar een bramenboom lekker. Terug naar het 
meisjeshostel (zie foto hiernaast) Een brede lach als witte man de 
laagste kaste groet op weg naar het meisjes hostel.  
 
Dan komt de professor. Prof 
Narratum Prasath Een wijze 
verschijning van 70. Een vrolijke 
man. Trots laat hij de bieb zien. 
Dirk en prof zijn echt heel 

opgetogen elkaar te zien. Zij hebben samen als kinderen bij SAI baba gewoond 
en gezorgd.  Dirk vraagt zijn zegening en de prof deelt vibouti uit op voorhoofd 
en hand om op te eten. Meteen een geanimeerd gesprek. Het enthousiasme is 
aanstekelijk.  
 
Het overbrengen van de goddelijke vonk brengt emoties in mij los. Tranen van 
geluk. Het belang van passie, weten dat je met goede dingen bezig bent en 
succes hebben. Echte verandering teweegbrengen. De harten van de kinderen 
beroeren en ze een opleiding geven waar ze hun hele leven plezier van 
hebben.  
 
De prof gaat op een gegeven moment met de nieuwe leerlingen naar de 
boekenzaak en laat ze die boeken uitzoeken die ze interessant, mooi of leuk vinden. Deze komen in de bieb. Al 
pratend lopen we naar zijn bescheiden kantoor waar hij over van alles en nog wat verteld en vragen van ons 
beantwoord zie verder het uitgebreide verslag. Trots leest hij brieven van leerlingen voor die hem bedanken voor 
zijn guidance. Er zijn nu 463 kinderen uit 52 van de 75 districten in Nepal. Mensen die nu vervolgopleidingen doen.  
 
Ook jyoti was een van zijn leerlingen die haar leven vergooid heeft door een kind te krijgen en met een vent te zitten 
waar ze niets meer mee heeft. Dirk en ik besluiten later om juist niets te doen hier en ik heb eigenlijk al teveel 
toegezegd. Wellicht een extra argument om aan het huis van haar moeder te beginnen maar alleen als er een 
duidelijk en overtuigend initiatief van de familie komt. Het stuk grond ligt op een prachtige plaats maar er is haast 
niet te komen dus de waarde is relatief. s ‘Avonds maak ik Dirk nog duidelijk dat we niet zomaar besluiten ergens 
een huis te bouwen. De verantwoordelijkheid uit handen nemen.  
 
Waarom helpen mensen in de familie elkaar niet? Ik begrijp niets van de Nepalese cultuur zegt Dirk. Voor hem ook 
door schade en schande wijs geworden zal voor ons ook wel gelden. Je kunt wachten op de eerste keer dat je 
belazerd wordt. En dan komt de spijt en de "had ik maars".  
 
Pa heeft alleen oog voor de oudste zoon verder interesseert hem niemand. Bijzonder en dan zouden wij 
buitenstaanders dat wel moet doen. Wat een tegenstrijdigheden. En mina maar met geld strooien. Nou ja strooien 

dat is ook relatief want de bedragen variëren van 1 tot 10 euro. En dat is best 
veel geld voor vele dus hopelijk goed besteed. Ik moet zeggen dat ik ook 
regelmatig de drang moet onderdrukken om weg te geven en realiseer me dat 
het eerder een aflaat is dan een gift vanuit een open hart. Mensen helpen 
zichzelf te helpen en met raad en daad bijstaan en niet perse met geld strooien. 
Focus, bedoeling, doelgericht, structurele zaken. Bv geef mensen een koe, die 
geeft melk en dat kun je verkopen. Maar ja zo verdien je geen huis bij elkaar. 
We eten weer bij yin en yang 
 
Dinsdag 11 april 2017  Vandaag Rinzin en Marijke. Om 10 uur zitten we klaar 
maar geen Rinzin. We besluiten tot elf uur te wachten lekker relaxed met een 
kopje koffie in het zwembad van het Hotel. Messenger, WhatsApp. Bellen 
onbereikbaar. Hij blijkt in het ziekenhuis te zijn voor een check up van zijn ogen. 
We gaan lopen in Thamel. Om 14.00 met Marijke afgesproken. Om 13.00 terug 
in het hotel contact met Rinzin. Hij komt eraan, met n vriend. Koffie zwembad, 
hij betaald. Aardige jongen, we kletsen wat, zijn Engels is niet denderend maar 
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een paar vragen kan altijd. Het hostel is halverwege klaar en hij verwacht het af te zijn over 3 a 4 maanden. Hij heeft 
wel contact met de lama. Of de relatie tussen die twee ok is weet ik niet maar de lama vraagt niet om geld. Dat doet 
hij vermoedelijk pas als het klaar is en dan kan Toon het officieel overhandigen met een foto en een reçuutje voor de 
administratie. Rinzin nodigt me uit in zijn huis We spreken om 16.00 af bij de ingang van de grote stoepa.  
 
Om 14.00 uur komt Marijke de lobby van het hotel in. Ik breng het rode koffer naar boven. We gaan lunchen bij een 
lokale tent in de buurt met lokaal eten. Lekker. We praten over Nepal, families, etc. gedreven persoonlijkheid. 
Dingen voor n ander doen is zo dankbaar vooral hier.  
 
Dan de taxi terug naar het hotel beetje relaxen s ’Avonds eten bij de traditionele dans. Nog n sigaartje en op de 
terugweg samen op n bankje beetje kletsen. Een hond komt voor hem op straat liggen. Wanneer Dirk uit zijn Doen 
modus schiet is het een echte Goeroe en ik  probeer dit hem duidelijk te maken. Ik zie hem als professor Narratum 
tussen de behoeftige liefde prediken. Kinderlijk oprecht eenvoudig.  
 
12 april woensdag 
 
Dirk en ik gaan naar het Pashupatinah tempel complex. Enorm gebied 
met de traditionele lijkverbranding. Continu proces. Families komen 
samen in de Tempel, doen de rituelen en lopen naar een van de grote 
stenen tafels. Daar wordt het lijk tussen hout gelegd en aangestoken. 
De familie blijft tot de as in de rivier wordt gestrooid en dat is het. 
 

Daarna naar de apen 
tempel. Swayambhunath. 
365 treetjes omhoog. 
Mooi uitzicht over 
vervuild Kathmandu.  
 
Terug naar Hotel en 
opfrissen. Ik besluit toch 
een wandeling uit de 
lonely planet langs de 
tempels te doen. Van 
Thamel naar het Durban 
plein. 
 
Op het Durbanplein spreekt een rondleider me aan. We lopen rond en 
hij verteld. Hier zie je echt de schade van de aardbeving. Eerste 
openbare gebouwen zijn dicht. Teveel risico.  
 
 

 
Dan naar een winkel waar studenten hun spullen verkopen. Mooie Mandela gekocht 
s ‘Avonds eten we in een tent in de buurt sizzling chicken groente en pasta. Best lekker 
 
13 april donderdag weer terug 
 
Onderweg werk ik een stuk van dit verslag uit. Wat een geweldige ervaring. Nepal. Daar kom ik vast vaker. Om 
daadwerkelijk van betekenis te zijn wordt lastiger en keuzes maken. Het is fijn dat we met een groter clubje als het 
bestuur kunnen sparren. Door kritische vragen te krijgen, overwegen, wijzer worden en meer focussen. De tijd van 
gewoon beginnen en maar gaan bouwen is voorbij. Zomaar iets beginnen ergens wordt ook niet getolereerd door de 
lokale bevolking. Het is goed eerst kritisch naar de omgeving te kijken voordat je ergens aan begint en een andere les 
is Niets toezeggen. Het bezoek aan Professor Narratum heeft de meeste indruk op me gemaakt. Een man die liefde 
predikt en dit met zijn leerlingen dagelijks in de praktijk brengt. Toegewijd aan SAI baba zoals mijn moeder. 


