
Nepalreis 2023 
Een bijzonder moment vorig jaar was het besluit om samen, als bestuur van de House 
of Dreams Foundation naar het Hostel te gaan. Door covid waren we een aantal jaren 
niet geweest. Laurens en Toon samen nog in 2019. Toon nog in 2022. Aangezien we 
ieder jaar een extra donatie doen voor het reisbudget (zodat de belasting een stukje 
meebetaalt) hadden we geld genoeg in de pot om met z’n drieën te gaan. Wat een 
vooruitzicht. We hadden er zin in. Iedere vergadering voorbereiden. Wat willen, 
kunnen we bereiken. Inmiddels 25 kinderen in het Hostel. Dhana de kok en Anni als 
verzorgers. Wat te doen met de kinderen die groep 5 afgemaakt hebben en dus naar 
een andere school gingen en dus uit het Hostel? Wat met de grond achter het hostel 
voor groenten en fruitbomen. Hoe staat het met de aanleg van water en elektra in de regio en dus in het hostel en 
school. Hoe is het met de wegen, het vliegen, de mensen, het milieu, landslides, bomenkap, wat zijn de plannen van 
de overheid, hoe vergaat het professor Narrotam in zijn boardingschool in Kathmandu en de hele lama familie. 
Verder alle mensen die Toon inmiddels ontmoet heeft en waar hij contact mee houdt. Door met veel mensen te 
praten kun je je langzaam een beeld vormen van de werkelijkheid aldaar.  
 
Maandag 6 maart 2023 Dirk brengt ons naar Schiphol en we vliegen naar Abu Dhabi  
Dinsdag 7 maart 2023 Vliegen naar Kathmandu. 06.00 Op tijd weer weg in ABU Dhabi: De zon komt op. Air 
Arabië. De chicken Biryani ruikt heerlijk en is heerlijk. 14.40 aangekomen in Kathmandu.  Holy feest in Nepal. Eten 
drinken, feest vieren en dansen. De reis verliep voorspoedig. Keurig op tijd aangekomen. Aangename vlucht. Rinzin 
haalt ons op en naar het Hotel. We besluiten even naar de stoepa te lopen en bij Java wat te drinken. Daarna eten 
vlak in de buurt. Was gezellig en lekker voor 2000 roepie (€14) Rinzin sloot aan. Slapen. 
 
Woensdag 8 maart 2023 Op bezoek bij de lama familie 
Ontbijt met ons drieën bij Java. Het regent een beetje. Wereldvrouwendag en jubileum, 5- jarig bestaan van ons 
Hostel. Een bijzondere dag, ook voor de lamafamilie. We zijn benieuwd, zoals altijd, wat we aantreffen. Het blijkt 
dat de hele lamafamilie in Kathmandu is en we spreken om 10 uur met hen af. Onder meer met Phurba (de 
vrolijke), Dolma of T-zen of Tsering (de serieuze), Pema (Deysang Dolma). De lama is er, Passang en Aani. Het is heel 
geanimeerd met het hele gezin vooral als Toon de cadeautjes begint uit te delen. 
Dan naar de Lunch bij Rinzin naast z’n noodle shop. We eten Dalbath. Echt pittig Nepalese gerecht met rijst, kip en 
groentes. We proberen te plannen, vooral om Yangzom en de kok te bereiken. Het internet is heel beperkt in het 
gebied waar we naartoe gaan. Telefoon werkt beter. Handig die lokale sim kaart met Data. Uiteindelijk spreken we af 
dat Dhana de kok ons komt halen op de airport van Headquarters. Als we de 
jeep en tijd over hebben laten we ons in Chaila afzetten en slaan we de 
overnachting in headquarters over. Michelle komt die middag om 15.00 
aan. Rinzin gaat haar halen Wij wachten op hen in het Hotel. We loungen 
wat en gaan met 4 naar de stupa. Lopen rond, genieten van de warmte en 
eten op de plek van gisteren. Teruggelopen naar kamalashi hotel. Rinzin 
komt de tickets brengen. Dan weten we dat we ingepland staan. We drinken 
nog een cola op het dakterras en slapen. 

Donderdag 9 maart 2023 Gepland naar Nepalgunj te vliegen. Heerlijk en 
lang geslapen. 7.30 uur Java ontbijt met fruit, yoghurt en n beetje ei. Terug 
naar het hotel inpakken, alleen wat echt nodig is. Rinzin pikt ons om 9 uur op. 
Met taxi naar de luchthaven. Vertraging. Onze vlucht van 10.45 werd om 

12.30 gecanceld     . Zitten nu op de 19.00 vlucht. Een cadeautje is het 
zonnige warme weer hier. We zitten nu aan een heerlijke lunch van fried rice 
met groenten en ei met wat bijzondere sausen. Colaatje erbij en water. 

Genieten.   We besluiten wat te gaan wandelen en bekijken en lopen naar de  Pashupatinath Tempel. Daar zijn 
volop de doden rituelen gaande.  Overleden mensen worden plechtig opgebaard en in het openbaar gecremeerd. 
Ook wordt er een mens ritueel gewassen door de familie. Dat gaat hier de hele dag door. Er staan veel mensen 
eerbiedig te kijken vanuit de berg die neerkijkt op de verbrandingsplaatsen. Dan weer terug. Wachten in het airport 
restaurant en eten en drinken voor 1460 rps. 10 euro met zijn vieren. Op tijd naar de luchthaven. Wachten wachten 
wachten. Vlucht gecanceld. We boeken op de vlucht morgen om 6.15 en lopen naar het Airport hotel. Drinken nog 
een cola op het dakterras en gaan slapen. Het is zoals het is. En we vliegen als we vliegen. Oefening om in het NU te 
zijn en er niets van te vinden.  



 
Vrijdag 10 maart 2023 Naar Nepalgunj 
Lekker geslapen. Opstaan. Rugzak reorganiseren. 5 uur uitcheck en vertrek naar de luchthaven. Wachten 6.15 wordt 
6.30 en 7 uur en 7.30. Om 8 uur wordt onze vroege vlucht weer gecanceld. Er is een serieus probleem met de 
toestellen van Shree en met heel veel gepraat, geschuif en een heel behulpzame chef van dienst weet Toon ons 
vieren om te boeken naar Yeti en ook nog begin van de middag. We gaan weer naar onze bekend rust-uit restaurant.   
 
We nestelen ons op een grote driekanten bank want er zal wel geslapen worden. Dan moet Toon nog even het Team 
in Talcha informeren. We komen een dag later. We bestellen eten, praten 
wat, wat grappen, wachten, slapen, kopje koffie en het is weer 12 uur. Hup 
naar de vertrekhal. Even later loopt Toon langs de douane weer naar het 
ticketoffice. Hij kan een blik werpen in de boekingscomputer en ziet ons 
gepland voor morgen in Nepalgunj om 10 uur met onze namen erbij. Dan 
eindelijk onze Vlucht naar Nepalgunj 14.00 weg.  
Keurig om 15.00 geland. Even de tickets voor morgen checken en naar het 
“hotel” wat zo mogelijk nog smeriger is dan vorig keer. Maar goed je kunt ook 
zeggen er is te veel licht. We hebben een wasbak, wc en douchestraal koud 
water, prima. We lopen nog wat rond en naar het airportrestaurantje waar we 
heerlijk buiten gezeten hebben om te keuvelen, te plannen, n colaatje, water en rijst met ei. Heerlijk en voldoende. 
Michelle gaat terug om 6 uur. Opfrissen en slapen. Wij even later ook.  
 
Zaterdag 11 maart 2023 Naar Talcha airport en het Hostel 
6 uur wakker en op. Inpakken en naar het airport restaurant voor ontbijt. 10.15 uur Vlucht Nepalgunj naar Talcha 
airport. We zijn er om 11.15. 11.30 Dhana de kok komt ons ophalen op de luchthaven met jeep. We zitten met 10 
erin en een op dak. Tijdens de trip stappen mensen uit. Wij regelen tussendoor om rechtstreeks van Talcha via 
Headquarters meteen door naar Chaila (is 18 km) te rijden.  Al daar aangekomen wat eten en wachten op de 
ontvangcommissie voor onze rugzakken.  15.35 vertrekken we uit chaila. De enorme landslide van vorig jaar is nog 
niet weg. De weg is weg. We moeten een klerestuk steil 
omhoog. De kinderen die meelopen nemen onze rugzakken 
over want we zien sterretjes van de inspanning en ik word 
duizelig van de snelle klim. Rustig aan en je adem vinden. 
Zuurstof is op deze hoogte ook een dingetje. Dan een ezelpad 
wat toch net iets beter begaanbaar is dan ons pad omhoog. 
Ook het ezelpad is omhoog en omlaag en voor ons zwaar. Bij 
het huis van de oude man met Roxy volgen we weer het 
gewone pad. Ik denk dat we al met al wel een 90 minuten 
extra gewandeld hebben door de serieuze landslide en dat duurt al een jaar. Het is zoals het is.   
 
Het laatste stuk pad, wat voor mij iets bekender zou moeten zijn is dat niet en ook een echt avontuur. Niet 
verwonderlijk dat er nog geen weg is alhoewel er wel hele stukken al veel breder zijn. Eindelijk zien we het hostel en 
nu is het nog een lastig stuk omhoog mede omdat het donker wordt zo rond 6.30 uur. De schemering duurt lang. Om 
7 uur zijn we in het hostel Het weerzien met de kinderen is heel leuk. Sommige wachten ons al op en nemen meteen 
bagage over. Een heel gesjouw voor sommige en zelf de jongsten willen meedragen. We bepalen waar we slapen. 
Joanne en Michele in Hostel, Toon en ik in de school  
   

Zondag 12 maart 2023 Eerste dag Hostel 
Goed geslapen. Het is lekker fris. Rustdag. Beetje rommelen en aan 
elkaar laten wennen. Het is zondag en hier school om 10 uur. De 
110 kinderen van de school, (25) hostel, druppelen stuk voor stuk 
binnen met een blijde herkenning voor Toon. 
We eten Dalbath wat zoveel betekent als dal (Linzen kruidensoep) 
en Bath (rijst).  Twee keer per dag vaak met groenteballetjes die je 
zo kunt kopen en aardappeltjes (wat hier ook als groenten gezien 

wordt). Aardappels zijn niet altijd te krijgen en is een prima gewas om zelf te planten en oogsten op de grond achter 
ons hostel. De eerste nacht is prima verlopen. Toon en Laurens slapen in de “geheime afgesloten kamer” waar 
normaal alle schoolspullen en toetsen vellig worden opgeborgen. Mohan de headmaster slaapt hier normaal.  
 



Doordat er relatief weinig klassen zijn (tot groep 5) staat deze kamer leeg. Er slapen soms mensen die onderdak 
nodig hebben. Deze kamer kan rondom van binnen afgesloten worden. De leraren op deze school worden minder 
betaald dan op de government school vandaar dat als ze vier jaar les gegeven hebben ze in aanmerking komen voor 
een positie bij de government scholen. Als “kinderen” groep 12 hebben afgewerkt mogen ze lesgeven. Zie het maar 
als een training faciliteit voor de government werk. Het niveau van lesgeven is prima want een kind uit het hostel 
gaat van onze klas 5 naar klas 7/8 in de government school in Mangri.  
 
Joanne slaapt in Toons kamer in het hostel en Michele in Annies kamer want Anni is al een tijdje in Kathmandu 
vanwege gezondheidsproblemen. De kok draait het hostel alleen en daar vinden wij wat van. Hij heeft er goed de 
wind onder. De oudere jongens en meisjes helpen graag. Het voordeel van in het hostel slapen is dat je de kok, 
schoon drinkwater en een toilet bij de hand hebt wat heel fijn is voor als je je wat minder voelt. 
 
We lopen met de kok rond om te kijken waar hij z’n appelboompjes geplant 
heeft. Zo beschermd mogelijk natuurlijk anders zijn ze gewoon opgegeten. 
Wij kijken van boven het hostel het allemaal aan. De kinderen staan in rijen 
opgesteld en zingen, Nepalees volkslied denk ik, dan oefeningen. Een aantal 
kinderen komt naar voren om wat te zeggen en weer oefeningen doen. We 
worden naar beneden gevraagd. We nemen plaats op inderhaast geregelde 
stoelen en krijgen allemaal katra. Witte, beige, rood, oranje. Dan met de 
trommel allemaal naar binnen en de school begint. Een drietal klassen weer 
naar buiten met stoelen en banken want het is koud in de school. En wij 
slapen erin en dan merk je hoe het tocht. Toon heeft het hostel, met hulp, 
aan de binnenkant “gestuct”, kierdicht gemaakt met een mengsel van koeienpoep en stro. We zitten wat en praten 
en ik kijk naar de verlichting. De accu is slecht. Lijkt wel op te laden maar als er stroom gaat vloeien stort de spanning 
in. Weinig energie meer in de accu. De stroom is al twee maanden niet aan en ze hebben inmiddels een tweede 
systeem geïnstalleerd. Een zonnepaneel, kastje naar een accu op de kamer van Anni en lampen in de keuken en 
beneden zit eetgedeelte. Van de kok begrijpen we dat er over 5 maanden stroom van de overheid is dus de vraag is 
moeten we nog iets nieuws kopen of laten we het zo. Denk het laatste.  
Het is heerlijk te ontdekken hoe je uit je comfortzone leeft. Wij slapen in de school en onze spullen liggen daar. We 
zijn de hele dag in het hostel dus je pakt continu op van alles mis. Niet in de laatste plaats gekookt en gefilterd 
drinkwater. Ik ben nog druk met accu’s en telefoons opladen. Het is een mooie dag en ik zit vanuit het hostel de 
school te bekijken. 
  
In de middag gaat het betrekken. Warmere kleding aan. Dan regen. Palaveren in de keuken met Mohan, Yangzom, 
de kok, Toon en ik. Joanne sluit even later ook even aan. Maar de rook van de open kachel is heel hinderlijk en 
ongezond dus we gaan met z’n allen beneden in het hostel zitten. Het regent en het is koud. We gaan zingen met de 
kinderen. Om 7 uur eten met z’n allen. Het is n heel gezelschap. Die enorme brokken rijst (bath) op die borden van 
die kleine kinderen met aardappeltjes en Dahl. Toch weer lekker gegeten. Na het eten nog ff buurten en de warme 
slaapzak lokt. Mijn thermo ondergoed is toch te warm die gaat ‘s nachts uit. Ik hoop niet dat daar beestjes in gezeten 
hebben. Ik heb al mijn kleren opgerold in n plastic tas zitten lijkt me veilig genoeg. We zien het wel.  
 
Maandag 13 maart 2023 naar Mangri 
De communicatie met de mensen blijft moeizaam in het 
Engels. Je zegt wat, ze knikken ja en hebben niets 
begrepen. Toon heeft gelukkig een olifantengeheugen 
en onthoudt het meeste wat ze zeggen. Hij kan zich 
daar een breder beeld vormen van de werkelijkheid. Wij 
zijn allemaal alleen maar aan het invullen. De timing van 
alle activiteiten is, lijkt, heel ad hoc. Gisteren hoorden 
we dat ze over 6 dagen al hun proefwerkweek hebben. 
Die duurt ook weer 6 dagen en dan 2 of 3 weken 
vakantie.  
 
Om 11 uur gaan we richting Mangri. Heb ik dat ook maar meegemaakt. Het praat gewoon makkelijker, later, als je in 
de dorpen geweest bent. Morgen zijn we bij Yangzom thuis uitgenodigd. In Maha. De tocht naar boven is veel 
zwaarder dan ik gedacht had. Sommige stukken, een steile trap omhoog en dan een trap waar je continu moet 
opletten waar je je voeten neerzet met de afgrond ernaast. Mangri is best een groot dorp met heel veel 



bouwactiviteiten. We lopen erdoor op een keurig betonnen pad wat links en rechts als opslagplaats van 
bouwmaterialen wordt gebruikt. De koeien hebben overal vrij spel net als de kinderen die overal in het vuil spelen. 
Ondanks de vuilverbranding vooraan het dorp toch best wat troep langs de weg. Ff stoppen voor een sapje en een 
koekje. En om 3 uur weer terug. De kok was mee en die moet nog koken voor de kinderen. Naar beneden is het 
makkelijker lopen en ook continu opletten. In Dungadara eten we een eitje met een cola. In het hostel aangekomen 
bespreken we wat we nog met de Lama moeten afspreken zoals: 
1. De toekomst van de private school (vragen we ook aan prof Narrotam in KTM).  
2. Een Puja (zegening, gebedsdienst) voor Hostel 5 jaar. Remember Your Roots. love for Fruitbomen.  
3. De omheining van de grond achter het hostel voor groenten en bomen. 
 
Omheining met een stenen wal kan maar dat is veel werk. In Mangri zien we gewoon gaas vastgemaakt aan ijzeren 
of houten palen. We gaan de grond meteen opmeten met de kok. Zetten de grond uit die we gefinancierd hebben 

even met n rij stenen. We meten ongeveer 80 meter. Das best een forse 
omheining.  
 
Later in de middag halen we alle kinderen een voor een naar de wall of fame 
die Toon op zijn kamer heeft gemaakt zodat we een goed overzicht krijgen van 
who is who met leeftijd en in welke klas ze zitten. Het valt me op hoe oud de 
kinderen zijn in klas 1 en 2. Het is een leuke happening waar een van de 
oudste, Pema Norsang helpt.  
 

Dinsdag 14 maart 2023 naar Maha. Naar Yangzom 
Weer een goede nacht. Kopje thee van de kok. Beetje 
wassen, opstaan, reorganiseren, klaar maken voor Maha. 
We werken de lijst met kinderen bij met alle namen, 
leeftijd en dan een koekje knikker en een autootje. De 
jongens spelen met hun knikkers. De meisjes maken 
toilet, wassen haren, tandenpoetsen. Vannacht heeft het 
weer enorm geregend en dat maakt dat het niet echt 
koud is eerder fris en dan morgens in de zon, heerlijk. Dan 
een spelletje doen. Wachten op eten en dan naar Maha. 
 
De kinderen doen hun routine en met tromgeroffel gaan ze in een lange rij in hun klassen. We maken ons klaar 
water, wc-papier, koekjes hoedje, bodywarmer tussen de riem en op weg. Het eerste stuk is rustig omhoog. De 
spieren vooral de benen hebben zuurstof nodig. We gaan van 2000 naar 3000 mtr. 12.40 aangekomen. We wachten 
in de medische post. Daar is iets beter internet voor whatsapp maar de accu back-up daalt snel. We zouden hier op 
Yangzom wachten maar Toon gaat vast met Joanne verder naar boven. Nog een hele klim. Ik wacht op Yangzom. De 
zon is weg en de wind is koud. Beter op tijd weer naar beneden voor het weer gaat regenen.  13.40 komen Yangzom 
en Michelle aan. Michelle zit ook onder de bulten en is continu aan het krabben. Ik vanmorgen even en ik kan er 
goed afblijven. De zon schijnt weer. We lopen verder omhoog naar de andere kant van dorp naar het huis van 
Yangzom en haar ouders. Wat opvalt is dat er heel veel bouwmaterialen liggen opgestapeld. Goed teken. 
 
We krijgen thee aangeboden. Kalacha. 
Moeder maakt een pittig papje en we 
krijgen er harde eieren bij. Heerlijk. Het 
vlees groenteprutje sla ik af net als de 
chang (licht bier). We praten met Yangzom 
over hulp voor de meisjes in het hostel en 
dan vooral vrouwenpraat. Iemand moet 
voor de meisjes beschikbaar zijn. Zij 
bevestigt dat dit al gebeurt. Mooi. Maar 
ook een klankbord voor kinderen die klas 5 
hebben afgemaakt en dus van school gaan en uit het hostel. Pema Norsang is er zo een. Hij is al 14. Waar wil hij 
heen? De ouders zijn verantwoordelijk maar wij denken graag mee omdat ze hier een goede vooropleiding hebben 
gehad zowel qua kennis als qua sociale omgang. Hij is heel slim en hulpvaardig. Een goeie voor Nepal.  
 
 



 
Weer op de terugweg zien we de volgende ontwikkelingen:  
1) Betonnen paden in Mangri en Maha.  
2) Elektriciteit wordt aangelegd. Spullen komen via de helikopter. Overal H platforms.  
3) Veel materialen opgeslagen. Stenen hout.  
Er is hier echt een ontwikkeling gaande mogelijk met de bedoeling dat mensen hier geboren ook blijven. Yangzom 
ook. Zij verdient nu 10.000 roepie per maand op school en 3000 van HODF voor vrouwenonderwijs. We horen van 
haar dat de betaling via Passang wat achter loopt en dit is weer een onderwerp voor de Lama en vader Tsering. We 
drinken thee 
 
Weer terug van Maha: Het was een mooie tocht en een nuttige want we bespreken van alles. Om 5 uur zijn we 
terug en gaan we voor de keuken in het zonnetje zitten. De kok komt eraan en geeft ons thee. Op het feestmaal bij 
Yangzom thuis heb ik vanmiddag twee harde eieren gegeten met een pittig peper papje en Kalacha zoet. Calorieën 
genoeg denk ik. Het regent weer heel hard en het heeft iets van n camping. De kinderen spelen gewoon buiten. Het 
is nu bijna 19.00 uur en ze krijgen zo te eten. We 
hebben eieren voor ze gehaald. Het lijkt nu heel 
koud maar als ik dadelijk in mijn slaapzak lig is het 
heerlijk. Dons vormt een mooie gesloten laag. 
 
Woensdag 15 maart 2023    
Gisteren het eten bij Yangzom smaakte naar meer 
vandaar dat we na 10 uur, als de school begonnen 
is naar Dungadara lopen en een Kalacha en een 
omeletje eten. De man maakte hetzelfde pittige 
papje vandaag als gisteren bij Yangzom. Ei gerecht 
100 roepie €0,70 en Kalacha 20 roepie Samen 360.  
 
Weer terug op de school staat Toon voor de klas van Yangzom. Die heeft dat gisteren aan Toon gevraagd zodat ze 
vandaag naar Gamgadhi (headquarters) kan om haar papieren in orde te krijgen. Ze heeft twee officiële papieren 
waar een verschillende geboortedatum op staat dat moet ze eerst in orde maken anders geen bankaccount. We 
hadden al voorgesteld haar geld even vast te houden en dat versnelt alleen het proces van het meteen willen 
regelen. Dat is nu precies wat onze aanwezigheid en continue vragen en suggesties hier teweegbrengt. Eerst denken 
ze niks dan komen er gedachten, woorden en vooral daden. Ik hoop dat het Yangzom lukt.  
Om 13.00 we krijgen een eitje van de kok wat ik bewaar voor vanavond. Ik houd het maar ff zo want heb ook 
helemaal geen honger. Gisteren geleefd op noten en gedroogd fruit. Prima Heb ook geen honger nachts. De 
kinderen spelen nu. Het is pauze op school. De jongens doen schijngevechten. Sommige voetballen, liefst met de 
schoenen van een ander De meisjes kijken toe. Sommige kinderen doen een spelletje binnen. 
 
De meisjes rennen nu ook achter elkaar aan. Heel 
leuk om te zien dat de jongens links en rechts in het 
zand met de autootjes spelen.  Ook mooi om te zien 
dat ook de meisjes aansluiten bij het voetbal. Als 
het grootste stoere jongensgedoe klaar is komen de 
meisjes erbij, nou sommigen dan. Een stuk of 10 
kinderen staan het geheel bij ons aan te zien vanuit 
de balustrade. Naast het opschrijven van leeftijd en 
naam zou Toon zomaar wat specifieke kwaliteiten 
van de kinderen kunnen gaan bijhouden zoals 
vanmorgen bij mikado. Deze jongen was zo rustig en precies terwijl de meesten altijd haastig zijn.  
 
Mohan, het schoolhoofd, kijkt nog even rustig rond of iedereen in de klas is en maant de laatkomers. 
De trommel is voor iedereen een helder signaal van “de school is begonnen”. Wij praten vooral over wat we nog 
allemaal kunnen hier. Vermeldenswaard is nog dat we gisteren ineens over inductie koken praatten, in het eethuisje 
beneden in Dungadara. Daar zat een moeder met drie dochters en vader en opa. De man des huizes maakt een 
peperpapje en pelt wat groenten. Moeder jongleert met de pannen op het hout gestookte fornuis. Gisteren dachten 
we nog wat moeten ze nou eigenlijk met elektriciteit? Antwoord van Yangzom was telefoon opladen. Maar nu 
denken we aan inductie koken. Als verbruik een beetje geleidelijk over de dag verdeeld wordt kan iedereen meteen 



van hout en gas over naar elektra en hoeven ze geen bomen meer te kappen of duur fossiel gas te gebruiken. Weer 
terug staat Toon voor de klas en dan gaan wij allemaal voor de klas en we gaan zingen. Het is 4 uur, iedereen vrij. De 
kinderen zijn meteen aan het spelen met alle nieuwe speeltjes. Populair is memorie en mikado maar ook het ping 
pong spel op een kleine tafel valt in de smaak. Daarnaast dammen en schaken. De kinderen krijgen meestal rond 
16.30 een snack. Soort Chinese thee met wat erin of noodles. 
 
De kok is volop aan het koken. Eerder moest hij al het water bij de toiletten halen nu heeft hij een lange slang naar 
z’n keuken en verbindt deze met de aanvoer tweemaal per dag.  Het loopt naar 7 uur en de kinderen gaan zo eten. 
Het wordt steeds donkerder en kouder. Grappig dat ze bv alleen bij Anni, 
de keuken en beneden een lamp maken op het nieuwe 12 V systeem. 
Niet onlogisch was het ook boven in de speelruimte licht te maken. Maar 
we hebben het hier al meer over gehad. Het interesseert ze niet. Wat er 
is, is het hoogstnodige en voor de rest interesseert het niemand. Ook 
omdat er dan geïnvesteerd moet worden. Daarbij meer techniek meer 
gedoe. Zo rond achten naar m’n kamer. Klaar maken voor de nacht.  
 
Donderdag 16 maart 2023   MAHA 2 Naar de Lama 
Als je zo morgens de trap van de school afdaalt en het magnifieke beeld 
van de bergen gewaarwordt en op je in laat werken is het leven toch 
fantastisch Met geen camera te pakken die combinatie van kou, frisse lucht en de bergen. Als je even de tijd voor 
neemt echt een geluksmomentje waarbij het gedoe, gekriebel weer in het niets valt.  
 
Om 9.00 krijgen we te eten van de kok. Die komt even binnen hier waar ik aan het typen ben om op zijn telefoon te 
kijken hoe laat het is. Het is 9 uur dus etenstijd voor de kinderen. Meteen het idee om beter contact te hebben met 
de kok als we weer thuis zijn. Bijvoorbeeld een smartphone met messenger waarbij hij gewoon berichten in het 
Nepalees kan sturen die we hier vertalen en terug. Om 10 uur het ochtendritueel met de school en om 10.15 wordt 
Toon gevraagd te helpen want Yangzom is nog niet terug uit HQ. Toon en Joanne gaan lesgeven. Voor Toon 
gesneden koek en voor ons uitdaging.  Een helikopter met bouwmaterialen maakt veel los bij de kinderen. Grappig 
dat juist een H landingsveld bij ieder dorp prioriteit heeft. Fijn dat Dungadara er ook een heeft. Stroom beschikbaar 
in drie maanden.  
Om 11 uur horen we dat de lama in Maha is en ons heeft gevraagd te komen. Dat betekent dus weer naar Maha. 
Klaarmaken en weg. De weg is deze keer zwaarder dan de eerste keer. Ik denk de hoogte. De energie is na 10-15 
treden uit de benen en wachten. Dat zou zomaar kunnen komen door het beperkt eten de afgelopen dagen. Bij de 
lama naar binnen in een mooie grote woonkeuken.  
Hier loopt iedereen binnen om wat te brengen, wat te eten, wat te krijgen en te vertellen. Ook de vrouw van de 
lama en nog een paar man. We zitten, krijgen Kalacha, verdunde Roxy (Ik dus niet). Chinese thee met melk (Ik dus 
niet. Zelfs Toon niet. Heeft hier slechte ervaringen mee) en een soort rundsvlees gedroogd en weer een beetje 
eetbaar. Smaakt heel sterk en is niet vies. Echt koud vlees. Ik proef het ‘s avonds nog. Dan maakt Dhana voor ons 
noodles soep, zout en pittig en erg welkom. Lekker. Volop Kalacha en Roxy. Dan nog n sapje. Afsluiten met Kalacha.  
 
De communicatie tussen drie Hollanders en drie Nepalezen is onmogelijk. Wel 
belt de lama geregeld een van de meisjes. Eerst phurba als vertaler. Dan Pema. 
Blijft moeizaam. Dan door de hemel gezonden komt Passang, de winkelier uit 
Dungadara, die nu in de politiek zit op bezoek. Heel goed Engels en een eerlijke 
mens. Das mooi want nu hebben we de gelegenheid onze punten met de lama 
bespreken en dat doen we allemaal.  
Eerst info over de elektriciteit 

• Ieder huis wordt aangesloten 
• Aansluiten kost eenmalig 15000 roepie is €100 
• Er komt een meterkastje met meter 
• Er komt een professional Electra aanleggen 
• 1 kWh kost 10 roepie 

Nu we dat weten hebben we nog de suggestie van inductie koken. Morgen is 
hier op de school een conferentie met Maha, Mangri en Dungadara over de 
stroom.  



Verder spreken we met de lama af  
• Het hekwerk rond de grond van het hostel. Heel goed idee 
• De lama doet een Puja voor hostel school Maha EN fruitbomen.  
• Lama doet deze meteen morgen 17 maart en Toon mag aansluiten 
• We bespreken met klem het belang van de constante aanwezigheid van 

een vrouw in het hostel omdat Aani al drie maanden in Katmandu is en 
Dhana de kok er dus alleen voor staat. 

• Laatste punt is drie nieuwe kinderen. Weer de armste en Toon wil de 
ouders ontmoeten 

 
Vrijdag 17 maart 2023 De Elektra vergadering 
5 uur wakker en het is koud. Toon is aan het inpakken want die gaat naar Maha en dan met de lama verder omhoog 
naar de tempel van de oude lama om de Puja voor het hostel, de kinderen en fruitbomen te doen.  
 
We kijken en rommelen wat. Krijgen een eitje van de kok. Om 9 uur gaat Toon naar boven uitgezwaaid door de 
kinderen en ons. Tegen 9.45 komen alle kinderen van de school aangetrippeld. Om 10 uur start het ochtendritueel 
en wij krijgen thee. Wij kijken rustig over het plein uit. Om 12 uur is de school klaar en gaan alle kinderen na het 
sluitingsritueel op de balustrade van de school staan. Het is de laatste schooldag. Volgende week wordt er de hele 
week getoetst. Mohan gaat midden op het plein zitten met een laptop en begint te roepen tegen de kinderen. Dan 
gaan ze dansen. Het eind ritueel en de kinderen zijn vrij en gaan naar huis. Ook het hostel is bijna leeg.  
 
Om 12.30 komen de eerste mannen naar boven en meteen daarna vader Tsering Kapne. Dan drommen de mensen 
uit Maha, Mangri en Dungadara binnen. Ik heb oogcontact met vader Tsering en hij loopt meteen op me af. Ik naar 
beneden en even “praten”. Leuke herkenning. Even later krijgen we een katra net als de hoogwaardigheidsbekleders 
aan de tafel.  
 
Er wordt nog e.e.a. gereorganiseerd en dan begint de 
informatiebijeenkomst.  We kijken de hele middag toe. Dhana de kok kijkt 
en doet mee. Hij kent inmiddels best veel mensen. Dat kan ook niet anders 
want hij draait al 5 jaar in deze community mee. Om 4 uur is het klaar en 
krijgen we en een paar kinderen een snack. Dan nog wat met de kinderen 
spelen, eten met ze om 7 uur, samen foto’s kijken en slapen. 
 
Zaterdag 18 Maart 2023 Chaila, Headquarters, Hotel janata 1. 
Ik ben om 5 uur wakker en inpakken. Toon is er om 8 uur met de lama om 
ons uit te zwaaien. Geweldig leuk. Laatste afscheid en 8.30 of we go. Pema Norsang draagt mijn rugzak. Die is 
inmiddels nog zo’n 12 kg. De rest van de spullen blijft hier zoals mijn matras, accu, zonnepaneel etc. Monter op weg 
naar de brug en dan omlaag. De kinderen en Toon joelen ons uit als we weer op de hoogte van het hostel zijn. 
Gaandeweg blijkt de weg toch weer zwaar. Zeker als we het Roxyhuis gehad hebben en de omweg moeten maken 
vanwege de enorme landslide en besluit van de regio om de weg meteen in zijn geheel aan te pakken. De weg 
omhoog is zwaar. Zelfs als we chaila zien moeten we nog een klere-eind klimmen en dan steil naar beneden. We 
komen in chaila aan om 11.30. Passang, de broer van de lama, staat ons op te wachten met vrouw en een aantal 
kinderen uit Maha. Het weerzien is vrolijk.  
 
We stallen onze spullen op het dak en sturen de kok en Pema Norsang met 
500 roepie naar het eethuisje voor wat eten. De Jeep zit bijna vol en wordt 
bestuurd door guru. We vertrekken we om 12 uur. Om 12.30 Lumsa met 
een grote brug en we passeren nog wat nieuwe kleinere gemeenschappen. 
De weg is nog slechter als ik me van 4 jaar geleden herinner en leidt 
verschillende keren rakelings een enorme afgrond waar guru ook nog 
stopt. We hellen over en oef we hebben het gehaald. Ik zie die jeep met al 
die mensen en spullen al rollebollend 200 meter naar beneden. Gelukkig 
gaat alles goed en om 13.30 zet guru ons bij het janata hotel af. Hetzelfde 
als 4 jaar terug met de harde matrassen en dus de noodzaak voor dubbele 
donzen. Het regent. We vragen wat te eten en de jonge kok aldaar maakt gebakken groente, gebakken rijst met ei. 
Heerlijk.   



Ik loop daarna toch even naar de ATM want de poen is op. Terug zoeken we een plekje in de lounge want het is 
overal koud en aldaar ietsepietsie warmer. Ik app Yangzom en die blijkt nog in headquarters te zijn en nu op bezoek 
bij Lake rara. Om 6 uur terug en zij bezoekt ons en we babbelen gezellig en spreken morgen om 10 uur af voor de 
motorshop aan de overkant om een 12V motor accu te scoren die Yangzom dan mee terug neemt naar Maha en 
naar het hostel. Dan kan Toon. Iemand kijken of hij de accu aldaar weer kan fixen. Dat komt mooi uit. We krijgen een 
stevig bord noodles met groenten en ei om 7 uur met een glas heet water Dat is bijzonder lekker omdat het koud is. 
Om 8 uur nog ff typen lezen en slapen. 
 
Zondag 19 maart 2023 janata dag 2 
 
Dag in headquarters. 8 uur 
ontbijt met fruit, citroenwater, 
heet water, toast, honing, 
gebakken ei. 9 uur Toon aan de 
telefoon. 10 uur zou Yangzom 
komen. Wij wachten buiten 
heerlijk in de zon met Kalacha. 
Opwarmen. We ontdekken het 
dakterras. Ook lekker in de zon 
maar geen Yangzom. Ik haar 
weer appen. Het wordt later. 
Morgen Rara afgesproken. 
Heerlijk om het leven hier te 
observeren. Overal 
bouwmaterialen. Ook op straat. De vrouwen sjouwen met zakken cement en staal voor wapening. Daarnaast de 
ijzeren dakbedekking. Om 12 uur besluiten we niet meer te wachten en lopen door de winkelstraten ook om te 
pinnen. Mooie betonnen bestrating anders dan bij ons hotel voor de deur waar het een modderboel is na de regen 
van gisteren. Je ziet de watervoorziening die bestaat uit een dikke buis waar allerlei kleinere buizen op zijn 
aangesloten. Overal straathonden die je meestal ‘s nachts of morgens uit de slaap houden. Heel fijn de oordoppen. 
We lopen langs veelal dezelfde winkeltjes. Bij de pin is het druk.  
 
Tijdens het wandelen zie ik verschillende kappers en denk mmm weg die baardgroei. Dus om 14.00 m’n scheerbeurt. 
Ik mis daardoor Yangzom dus geen accu voor het Hostel. Ik bel Toon en zeg hem vraag Passang. Annie heeft ook een 
accu dus die is vast wel ergens aan te komen. Nog even apart de discussie die we gisteren met drieën hadden over 
“de assistent” van de kok. 
 
Belangrijk is dat er twee gelijkwaardige volwassenen in het Hostel zijn. Een man en vrouw die in principe elkaars 
taken kunnen uitvoeren zodat er voor de ander ook wat bewegingsvrijheid is. Daarmee voorkom je ook een enorm 
gat als om wat voor reden ook de kok wegvalt.  
 
Maandag 20 maart 2023 slapen janata 3 Lake rara 
6 uur wakker   8 uur ontbijt met fruit, gebakken ei toast en 
honing. 9 uur wachten op de jeep. 9.30 wegwezen naar Lake 
rara. Toen we aankwamen allerlei volk om ons heen voor gids 
en paard. Eerst Kalacha. Twee jongens bleven bij ons waarvan 
een redelijk Engels spraken en toen besloten we hun paard te 
huren. Michelle niet. Toen op weg. Lopen naar de officiële 
ingang voor registratie en betalen 3000 roepies pp, op het 
paard en verder 3 km naar boven. Door het bos een korte weg 
naar Lake rara. Het begint te regenen. Bij Lake rara zelfs sneeuwbolletjes. Erg koud maar de bolletjes glijden nog van 
m’n vest. Het bederft de pret niet en we genieten van de bergen en het grootste meer van Nepal. We lopen naar een 
uitkijktoren en dan begint het echt te regenen. De jongens maken n vuurtje en we verwarmen ons. Heel gezellig 
allemaal. Dan zien we op de app dat het droog wordt en we vertrekken snel terug naar de trap en officiële ingang. 
Die trap is een enorm stuk omhoog. Er komt geen einde aan. Ik ben blij op een paard te zitten die op zijn gemak 
voort sjokt. Nog een stukkie en we staan weer op het vertrek terrein waar met de lokale bevolking een Kalacha 
drinken en dan terug naar headquarters. Ff lekker in bed warm worden en dan eten. Terwijl we eten komen we 
Arum Joseph tegen die in de staf van government zit. Gestationeerd in Jumla en nu een paar dagen hier. 



We praten over van alles oa women education maar ook bv een overheidsfonds om meisjes 
nadat ze groep 10 hebben gedaan geld beschikbaar te stellen om een eigen bedrijf op te zetten. 
Joseph zegt. Nepal is nooit overheerst, er is eigenlijk geen druk om te presteren. Dit vergeleken 
met de meeste andere landen waar dit wel het geval is.  Hij zegt eigenlijk kunnen mensen in 
Nepal eten zonder persé te werken. Je zoekt een stukje grond in de bergen dat je krijgt van de 
overheid. Je bouwt een huisje met lokaal beschikbare materialen. Hebt een groentetuintje. Ruilt 
groenten tegen rijst, klaar. Wij in Europa willen dan gelijk meer en hogerop maar mensen hier 
zijn veel sneller tevreden met wat ze hebben. Een belangrijke ontwikkeling is ook dat vroeger 
alleen jongens naar school gingen maar de laatste 10 jaar steeds meer meisjes en die doen het 
over het algemeen beter dan de jongens en zijn betere ondernemers. 
 
Nu is er ook veel betere toegang tot kennis. Een meisje van 14 dat met haar eigen bedrijf bezig is 
stimuleert anderen waardoor er niet meteen getrouwd wordt op 15-16. Daarmee wordt ook het 
systeem van uithuwelijken steeds minder overheersend. Joseph zegt: Bezoek Jumla want dat is 
de center hub van heel de provincie.  

 
Een afdeling van Joseph doet ook bodemonderzoek om te onderzoeken welke bomen, waar, het beste groeien. Er 
zijn eerder bomen geplant maar na een paar jaar is het meeste weg, opgegeten. We vertellen 
hem het systeem van Rinzin waarbij je zaden beschikbaar stelt en na twee of drie jaar de jonge 
bomen terugkoopt. Hij vond dat een goed idee. Terugkopen en planten op een stuk 
overheidsgrond bijvoorbeeld om de landslides tegen te gaan. Hij laat foto’s zien van een soort 
kas waar de eerste zaadjes worden geplant van bomen en kruiden. Ook walnoten en appels 
worden geplant. 
 
Waar haalt de overheid haar geld vandaan vragen we?  Belasting op luxegoederen wijn, auto’s 
200%. Ze exporteren kruiden en elektra. Ook landen geven geld zoals de VS en China (onder de 
tafel), India. Japan (bouwt nog steeds bruggen en wegen). De overheid wordt iedere 5 jaar 
vervangen. Het beleid is daardoor best onstabiel. Daarom is het nu meer gedecentraliseerd 
naar districten en dorpen. In ieder dorp is er een commissie bestaande uit een voorzitter (95% 
man) en verplicht een vrouw als vicevoorzitter daarnaast. Het Comité is afhankelijk van de 
grote van de gemeenschap. De voorzitter wordt lokaal gekozen meestal van een politieke 
partij. Daardoor is er een iets consistenter beleid en uitvoering. 
 
Om 18.00 krijgen we noodle soep met groente en ei en ontmoeten we via Joseph de kleine jonge kok die ons al 
dagen van lekker eten voorziet. Joseph heeft hele goede ervaringen met buitenlandse donoren. Zijn 
bacheloropleiding engineering is gesponsord door een oudere man uit Finland, die hem eerder geholpen heeft. Nu is 
hij klaar en zet zich in voor Nepal. Hij doet projecten in drie regio’s in Nepal oa grondonderzoek. Bv welke boomsoort 
het best waar geplant met de bedoeling juist om de landslides tegen te houden. Ook een project met green house 
voor zaden overziet hij en daarna het planten van bomen.  
 
Veel projecten sterven een vroege dood door te weinig aandacht. Nu is hij met een boomkwekerij bezig waar jonge 
boompje groeien met de bedoeling deze uit te zetten. Zo een nursery, zoals hij het noemt worden meer opgezet en 
de winst van de verkoop van de bomen is voor 30% voor de mensen die het werk doen. Zou zomaar iets voor de 
hostel zijn. Om 19.00 nog wat typen en naar mijn kamer een beetje poedelen en in bed warm worden en nog wat 
lezen en schrijven en slapen. 
 
Dinsdag 21 maart 2023 Hopelijk laatste Dag in headquarters 
Rond 6 uur op. Het is koud. Ontbijt om 8 uur. Weer fruit brood een eitje en 
Kalacha. Dat smaakt allemaal prima. Wat kan een mens toch genieten van de 
kleine dingen. Dat zijn helemaal geen kleine dingen maar thuis is het allemaal zo 
normaal dat je er niet bij stilstaat hoe goed we het hebben en dan bedoel ik ook 
ons lichaam. Hier bestookt met onbekende bacillen en antistoffen maken. Ik ben 
echt benieuwd of me dit nu sterker maakt. We kletsen wat aan tafel. Ook met 
een paar dames die we gisteren ook zagen. Zij werken ook voor een ngo die 
projecten in chaila doet maar ook een school bouwen hoger in de bergen bij 
chaila. Dat zou nog eens een projectje zijn voor Joseph Arun zijn mensen. Een inventarisatie van alle ngo’s die in 
Nepal werken en met welke bedoelingen zodat eventueel activiteiten gebundeld kunnen worden. 



Om 10 uur verzamelen. Ff wandelen want het weer ziet er niet best uit. We lopen de bekende straten en een paar 
andere. Veel activiteiten. Ook het zwaardere werk als lassen. Dan gaan we aan de Kalacha en mimosa bij onze 
vriend. Om 12.30 begint het te regenen en terug naar het hotel. Wat praten, lezen, op de telefoon en slapen.  
 
Woensdag 22 maart 2023  Talcha (en slapen).  
Om 5 uur ben ik op. Mooi 8,5 uur geslapen en goed. Dan kleed ik me aan zorgvuldig in laagjes 
want hier is het 6 graden en in Nepalgunj 25 of meer. Ook mijn gewone schoenen in de 
rugzak. Even rust maar Toon is al aan het appen. Over welke taken we Aani geven. Ik verzin 
wel een en ander maar tijdens de meditatie bedenk ik laat Aani maar koken voor de kinderen 
van vrijdag avond tot zondag morgen. Dan is Dhana, de kok, vrij om te doen wat hij wil. Toon 

heeft een prijs voor het hek. Echt goed gemaakt met 60 cm 
fundering onder de grond en 60 cm boven en dan de palen van 1,5 
meter kost 100 meter 25 lakh. Jeetje.  
 
Toon aan de telefoon. Hij probeert Passang buhti te ontmoeten Zij 
zit nu in groep 8 in Mangri dus is slim genoeg. Laten we contact met 
haar houden want sponsors willen wellicht best extra sponsoren als 
ze fondsen nodig heeft.  
 

We wachten op het signaal dat we gaan vliegen Om 13.00 het bericht “flight cancelled”. Dat hebben we eerder 
gehoord. Er staat een mannetje bij en die biedt ons zijn hotel aan. Wat te doen. We volgen het pad helemaal naar 
boven. Een klim die we wel zijn gewend. Keurig gebouw keurige kamers, schoon, aardige mensen. Het is koud. We 
krijgen een omeletje en lopen wat rond om de middag door te komen. Bijzonder al dat wachten. Gewoon zijn en niks 
doen. Niks willen. Wachten tot 6 uur en weer n heerlijke Dalbath. Het uitzicht over de bergen is spectaculair en 
maakt alleen dat al de moeite waard van het schrappen van de vlucht. Ik maak me wel enigszins zorgen want na 
morgen wordt er slecht weer en sneeuw verwacht. We spreken mensen en sommigen wachten al 4 dagen op een 
plekje in een vliegtuig naar Nepalgunj. Na het heerlijke eten naar de kamer. Klaar maken voor de nacht had ik al 
eerder gedaan en meteen mijn slaapzak in. Nog even tv kijken en om 8 uur voldaan het licht uit. 

 
Donderdag 23 maart 2023 Vlucht Talcha - Nepalgunj - Kathmandu kamalashi hotel 
 
Wat een rollercoaster dag. Ik word rond 6 uur wakker. Heerlijk geslapen in de kou. Ik denk dat het rond 6 gr is 
geweest vannacht. Op en meteen is er reuring op de gang. Klop. Een man aan de deur. We moeten over 10 minuten 
beneden in het kantoortje van Summit air staan. Geen haast en geen moment te verliezen. Klaar maken, inpakken. In 
10 min staan we buiten en lopen met ander passagiers naar beneden. Overigens van alle kanten komen mensen 
aangelopen. In het kantoor nieuwe boardingpassen. Dan naar de security check. Met al mijn kleren aan, want het is 
koud, weegt mijn rugzak nog 8,7 kg. Het weeg en securityproces. Daarna in een afgesloten hok met zijn allen. Dan de 
deur open en naar de baan. Het is prachtig helder weer. Fantastisch uitzicht over de bergen de Himalaya. We 



vertrekken als we vertrekken. Geronk vanuit de richting van Nepalgunj hoog boven de bergen tegenover ons en met 
n draai op de erg korte baan van Talcha airport. Deze taxiet naar ons toe. Uitstappen bagage en instappen bagage. 
Een mooie stoel met vrij uitzicht. En inderdaad we vertrekken. Niet de richting waar hij vandaan komt maar de 
andere kant op met een fantastisch uitzicht over Lake rara. Echt spectaculair. Grappig dat alle nieuwe dingen die je 
meemaakt en ervaart omdat gisteren het woordje cancelled werd uitgesproken. We vliegen naar Nepalgunj. Aldaar 
ga ik meteen naar de buddha balie want nu gaan we proberen de eerst de beste buddha vlucht naar ktm te krijgen. 
Weer een half uur wachten en daar komt ons vliegtuig. Even later instappen. Denk 11.00 weg en 12.00 in ktm. Een 
taxi voor ons drie is prima voor 700 roepies met een hele rustige taxi chauffeur die ons rustig en veilig naar 
Kamalasha hotel brengt. Aldaar een prettig weerzien met de mensen en mijn groene koffer. Op de kamers en warm 
douchen. Heerlijk. Heerlijk hier weer. Rond 5 weer wat wandelen naar het hotel Om 7 uur boven klein beetje best 
hete maaltijd genoten en heerlijk gebabbeld. Dan nog ff douchen en slapen.  
 
vrijdag 24 maart 2023   Bieb, Thamel, garden of Dreams en Durban plein 
We ontbijten met z’n drieën in het hotel en kijken wat te doen. We gaan richting Thamel. Michelle gaat shoppen wij 
naar de Kaiser bieb. Deze is sinds de aardbeving van 2015 ondergebracht in een barak. We vragen e.e.a. en voor dat 
we het weten zitten we bij de baas op kantoor met koffie. Hij vraagt. Joanne vraagt. Een heel geanimeerd gesprek 
over van alles en nog wat. Rinzin neemt ons mee naar een hotel met een prachtig vergezicht over ktm. Slapen  
 
Zaterdag 25 maart 2023   Swayambhunath Tempel 
06.00 Toon aan de telefoon. Yangzom. Zij is actief en maakt ook werk van vrouwenonderwijs. 
Nu naar 65 vrouwen waar ze 4000 rps per maand voor krijgt. Overigens staan de paar uren 
vrouwenonderwijs voor 4000 rps matig in verhouding tot 6 dagen om school voor 10000 rps. 
Hier moeten we dus voorzichtig zijn mede omdat zij naar 100 vrouwen wil en dito 
salarisverhoging verwacht. Doen we niet anders zijn we haar op school kwijt dadelijk. We 
gaan ook Dhana de kok meer betrekken vooral in het aankopen van levensmiddelen en de 
rapporten en betalingen. Toon heeft Dhana een nieuwe telefoon gegeven. Zo kan hij 
maandelijks rapporten wat er is aangekocht bij wie hoeveel en hoe duur, hoeveel mensen 
hebben gegeten, met naam en toenaam en de betalingen wellicht ook direct naar Dhana. De 
kok tekent als laatste af. Schoolgeld gaat rechtstreeks naar de schoolrekening van de Lama.  
 
Toon heeft gisteren de hele omgeving schoon gemaakt. De vraag is of we dit jaar moeten 
investeren €3300 voor een hekwerk Toon loopt morgen 26 maart 2023 met Dhana de kok 
naar chaila, headquarters en Jumla en heeft dan tijd om een gevoel te krijgen van wat Dhana wil. Als Dhana meer tijd 
krijgt van Aani vindt hij het wellicht leuk aan de omheining te werken al is het maar voor een stuk en vervolgens een 
green house op te zetten en zijn bomen te verplanten.  
 



Om 8 uur gaan we ontbijten en om 9.30 naar prof Narrotam 
na een “sure” van hem op mijn vraag of een bezoekje 
uitkomt. Een taxi brengt ons naar de satya sai sadan school en 
een heel prettig gesprek met Narrotam en een korte 
rondleiding volgt. Wat een aardige inspirerende mens. We 
praten over private versus government. Private is nooit 
verboden maar er zijn cashmachines en daarom is de 
overheid wat voorzichtiger geworden. Hij krijgt een 
onderzoekscommissie op bezoek wat bepaald of hij wel een A 

school is. Dat is hij als hij wat doet aan de prijs. Die schijnt gemiddeld 2400 dollar per kind per jaar te zijn en hij moet 
er minimaal 10% onder zitten. Zijn prijs is $1200 dus de helft 50% korting en 
hij kan er alles heel goed van doen inclusief allerlei bouwplannen. Geslaagd 
geen probleem. Over kosten voor de kinderen vraagt hij dus €1200 dollar en 
wij zitten op €500 maar goed hij heeft 33 leraren in dienst. Kwaliteit is 
belangrijk en het verhaal dat “onze” kinderen van klas 4 of 5 naar klas 8 op 
government gaat zegt eigenlijk genoeg over de kwaliteit van onderwijs. 
Wellicht dat we eens “onze” kinderen hier op zijn school kunnen plaatsten 
 
Om 12 uur naar Swayambhunath tempel. Helemaal naar boven gebracht. Na de laatste trap wat rondgelopen en 
momo en cola genuttigd. Nog ff rondgelopen, de trap weer af en richting Thamel gewandeld. Prima behalve de 
luchtverontreiniging.  Midden in Thamel met de taxi naar het Hotel.  Eten met drie bij Potala wat best lekker was. 
 
Zondag 26 maart 2023 Nagarkot en Baktapur 
 
Bij de uitkijktoren in Nagarkot 
een prachtig zicht op de 
Himalaya met Mount Everest. 
Daarna Durban plein in 
Baktapur 
 
Maandag 27 maart 2023 Naar 
huis 
12.00 Uitchecken en taxi.  16.00 
Vlucht Ktm – Dubai FZ540 19.20 
 
Dinsdag 28 maart 2023    
00.55 Vlucht Dubai- 
Ams  KL428  Aankomst 5.55    
Gert jan komt ons beide halen op Schiphol.  
 
Woensdag 29 maart en verder 
Toon gaat met Dhana naar Jumla en bezoekt wat bekenden. Hij doet inkopen met Pema Narsong die hier op school 
komt en spreekt met het hoofd van de school. Voor Pema betalen we in ieder geval het eerste jaar zijn schoolkosten. 
Ook voor Anil, de oudste zoon van Dhana de kok. Hij doet het heel goed. Omdat hij de beste van de klas is hoeft hij 
geen schoolgeld te betalen dit jaar. Dhana vindt het natuurlijk geweldig en vraagt ook niets extra’s meer voor 
zichzelf. Toon geeft hem wel de afgesproken jaar bonus van een maandsalaris. We betalen dit graag want Dhana is 
nu ons vertrouwd persoon en spil van heel wat activiteiten binnen en buiten het Hostel. 
Inmiddels heeft Toon ook het door ons opgesteld gentleman agreement weer voor een jaar naar de Lama, Passang 
en Pa Tsering Lama gestuurd. Hier wordt meteen positief op gereageerd. Wellicht krijgen we nog een handtekening 
want dat is toch wat waard uiteindelijk. Maar goed We hebben een goede verstandhouding en vertrouwen dat het 
hostel en school gewoon fijn door draait.   
 
Lieve groet Toon Joanne en Laurens 


